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ACHTER DE SCHERMEN 
 
Heb je altijd al willen weten hoe het er achter de 
schermen aan toegaat? Wat doet het bestuur 
eigenlijk? Wat zijn hoofdbewoners? Wat doet het 
Leger des Heils in de samenwerking? Wie koken 
er elke dag en waar gaat al die koffie naartoe die 
gebrand wordt? Wat doen al die vrijwilligers en 
wat voor mensen verblijven er in de opvang? Het 
lukt niet om op al deze zaken dieper in te gaan 
maar we lichten graag een tipje van de sluier op 
en nemen u in deze Centraal mee met een kleine 
rondgang achter de schermen.  
 
Bijna 120 vrijwilligers zijn achter de schermen actief 
om alles draaiende te houden in het weeshuis 
Woerden. Koks, dagvrijwilligers, barista’s, de 
tuinman, schoonmakers, afwassers, hoofdbewoners 
op de locaties waar mensen opgevangen worden, 
achter de toonbank in de 2e hands kledingwinkel, kleding sorteren,  
klusjesmannen en vrouwen die kleine en grote reparaties uitvoeren of schilderen, 
activiteitenbegeleiders en nog veel meer. 
 
Jarenlang zei bijna de helft van de bevolking zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger in 
te zetten. De laatste jaren daalt dat aantal. In 2020 was het 44 procent en in 2021 was dat 39 
procent. Wat wel duidelijk is, is dat we deze trend moeten keren. Mensen die zich ten 
behoeve van anderen of de samenleving inzetten zijn namelijk onmisbaar. Wij zien het in de 
praktijk. Als mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat 
sociale innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de 
samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou 
Nederland behoorlijk ontwricht raken. 
 
In het inloophuis, de 2e hands kledingwinkel, de koffiebranderij, het koffiebarretje en in de 
opvang loopt het bij ons door elkaar. De ene dag ben je bezoeker en de volgende dag ben je 
vrijwilliger. Activering noemt de één het, vrijwilligerswerk noemt de ander het en begeleiden 
naar werk noemt een derde het. Bij ons maakt het niet uit. Achter de schermen of niet. We 
doen het met elkaar en voor elkaar.  
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ACHTER DE SCHERMEN                                

 

 

Bezoekers, vrijwilligers, gasten, klanten, 
deelnemers worden soms ziek of komen in de 
problemen. Je wordt ziek, verliest een naaste of 
bent depressief. Als alles tegenzit dan valt het 
soms niet mee. Langzaam maar zeker verdwijn je 
zelf achter de schermen en heb je het gevoel dat je 
vergeten wordt.  
 
Heel vaak zien we het tegenovergestelde. Heel vaak 
zien we dat we onzichtbaar voor de buitenwereld dan 
voor elkaar zorgen. Boodschappen doen. Vervoer naar 
het ziekenhuis. Schoonmaken of helpen bij kleine 
reparaties. Achter de schermen zien we het gebeuren. 
Wat geweldig mooi. Met elkaar en voor elkaar.  
 

 
Achter de schermen zijn we op tal van 
manieren bezig om zo groen mogelijk bezig 
te zijn.  
 
Al bijna geen plastic meer. Volledig 
afbreekbare koffiezakjes. Eco Take Away 
koffiebekers. Koffie die zoveel als mogelijk 
Fairtrade is en met andere labels die 
waarborgen dat er met zorg van natuur en 
mens geteeld wordt. En we gaan nog verder 
want we hopen volgend jaar met een partner 
zelfs een CO-2 neutraal label te krijgen als 
stichting.  
 

 

 Elke twee weken op de 
maandagmorgen liggen er enorme 
stapels kleding in het Inloophuis.  
 
Achter de schermen zijn een viertal 
vrijwilligers al jaren actief om de hele 
ochtend kleding te sorteren. Is het 
schoon, kwalitatief nog goed, winter of 
zomerkleding, voor mannen, vrouwen of 
kinderen? Sorteren en dan zorgen dat de 
winkel weer vol hangt of dat het 
opgeborgen wordt voor het volgende 
seizoen.  
 

 
In het kleine kantoortje achter de keuken 
wordt wekelijks gerekend en geteld. 
Grafieken, Excel lijsten en kascontrole. 
 
Achter de schermen zijn meerdere mensen 
bezig om te kijken dat we wekelijks zicht 
houden op onze financiële situatie. Als alles 
klopt gaat het weer naar de beide 
penningmeesters en wordt verantwoording 
afgelegd aan het bestuur. Inkomsten en 
uitgaven vanuit het Inloophuis, de koffiebar en 
de 2e hands kledingwinkel.  
 

  

 



 
'Een lege maag heeft geen oren'                  ACHTER DE SCHERMEN 
 
 
Het Leger des Heils werd in 1878 in Londen opgericht door William Booth. Een van zijn 
meest bekende uitspraken was: 'Een lege maag heeft geen oren'. Het idee achter deze 
uitspraak was de strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere 
maatschappelijke wantoestanden. 
 
Achter de schermen werken we heel nauw samen met het Leger des Heils. Eigenlijk werken 
we met drie grote partijen samen om alles soepel te laten verlopen en iedereen te kunnen 
helpen. Het Leger des Heils, de gemeente en onze stichting(en).  
 
De gemeente is vaak het loket. Mensen die op wat voor manier dan ook hulp nodig hebben 
melden zich vaak bij de gemeente en die weet op welke vlakken wij kunnen helpen. 
Het Leger des Heils verzorgt in deze samenwerking de professionele hulp. Ambulante zorg 
voor de mensen die bij ons op één van de vijftien beschikbare kamers opgevangen worden. 
Maar ook de coördinator in het Inloophuis en de werkbegeleider in de koffiebranderij zijn 
professionals van het Leger des Heils. 
 
Het bestuur van stichting de Meerpaal en stichting JOAC (Inloophuis) zorgt voor de informele 
hulp en de faciliteiten. Zij zorgen voor het netwerk van vrijwilligers en dat de vijf panden die 
we gebruiken voor opvang, inloophuis, de winkel en de koffiebar netjes zijn en blijven. Vaak 
allemaal werk dat achter de schermen plaats vindt.  
 
Achter de schermen zijn we met elkaar en voor elkaar altijd creatief bezig om te kijken hoe 
we kunnen helpen. Daar is relatie voor nodig en soms veel gesprekjes. De oude uitspraak 
van Wlilliam Booth; ‘Een lege maag heeft geen oren’, is daarbij ook voor ons een leidraad. 
Met een volle maag of onder het genot van een lekker bakkie koffie praat het veel 
makkelijker. Is het zoveel eenvoudiger om je even kwetsbaar op te stellen en te vertellen wat 
er echt aan de hand is.   
 
Daarom kunnen onze gasten en bezoekers tegenwoordig de hele dag wat te eten of te 
drinken bestellen. Daarom zijn achter de schermen tal van koks in de weer om voor de hele 
week de lunch kaart te vullen met heerlijke snacks. Daarom staan er onzichtbaar voor de 
gasten, bijna de hele dag, (lunch)koks in de keuken, barista’s achter de bar en dag 
vrijwilligers druk met de bediening. Daarom zijn er tientallen koks die 
’s avonds zorgen voor een heerlijk twee of drie gangen diner en 
wordt er onzichtbaar door onze helden ‘de afwassers’ weer 
gezorgd dat alles opgeruimd en netjes achter gelaten wordt 
voor de volgende dag. Daarom heeft één van onze 
vrijwilligers met enorm schildertalent zo’n mooi bord 
geschilderd waar je het ‘cadeau van de muur’ kan pakken.  
 
De honderd jaar oude Italiaanse traditie ‘Cafe Sospeso’ in 
een nieuw jasje. Want niet iedereen heeft elke dag een 
volle portemonnee op zak. Sommige mensen noemen het 
uitgestelde koffie en anderen koffie aan de 
muur of cadeau van de muur. De eenvoud is dat je een 
kop koffie of een snack kan kopen voor iemand die het later 
gratis van de muur af kan pakken. En andersom kan het 
natuurlijk ook. Als jij degene bent die een keer gratis koffie of wat 
eten wilt hebben mag je het van de muur pakken. Lunch, snacks, 
frisdrank het maakt niet uit.  
 
‘Een lege maag heeft geen oren’, of zoals mensen bij ons zeggen; ‘Een bakkie en een 
babbel’. Een waarheid waarop we achter de schermen een creatief antwoord op gevonden 
hebben. 
 
Kom langs en probeer het uit. Gratis koffie geven of gratis koffie nemen. Het mag 
allebei in het inloophuis en in de koffiebar.  
 
 



 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER.                          ACHTER DE SCHERMEN 
 

 Achter de schermen proberen we 
financieel gezond te blijven. Met meerdere 
panden waar we het warm willen houden 
voor onze gasten, bezoekers en klanten 
valt dat ook voor ons niet mee. De 
extreem hoge energiekosten zijn ook voor 
ons een zorg. Een warm bed en een 
warme (huis)kamer is voor ons de 
ondergrens.  
 
Helpen is niet nieuw maar deze keer 
misschien nog wel meer nodig. U helpt ons al 
op een fantastische manier en daar zijn we 
oprecht dankbaar voor. Wij doen er alles aan 
om financieel gezond te blijven. Alstublieft! 
Blijf ons helpen om financieel gezond te 
blijven en ons werk te kunnen blijven doen.! 
 

We staan ook het nieuwe jaar nog voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Helpt U weer 
mee?  
 
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. 
Vragen over onze financiële situatie?  Mail: margrietvanburen@ziggo.nl   

 
Ons bank (IBAN) nummer is:  

NL44 INGB 0000 184789  
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden. 

 
 
ACHTER DE SCHERMEN 

 

 

Aardappels op vakantie. Iemand was op vakantie toen ze 
heel goedkope en kwalitatief heel goede aardappels zag 
bij een boer. Er was voldoende ruimte in de auto dus 
werden er zakken vol in de auto geladen en 
getransporteerd richting Woerden.  
 
Een paar dagen later stonden ze bij ons in de kelder. 
Niemand die weet waar ze vandaan komen. Achter de 
schermen geregeld. Voor ons helemaal voor niets en een 
voorraad waar we weer bijna een maand mee vooruit 
kunnen. Bedankt! 

 
Alle Nederlandse huishoudens die op 1 
november en 1 december een eigen 
energieaansluiting hebben, krijgen twee 
keer 190 euro van de energieleverancier 
die de stroom levert.  
 
Wat en goed nieuws voor al die mensen die 
het hard nodig hebben. En wij werden verrast 
door een aantal giften van precies € 190,--. 
Mensen die zeiden dat zij het zelf niet echt 
nodig hadden. Achter de schermen worden 
we zo vaak uniek geholpen! 
 

  

 



 
 
ACHTER DE SCHERMEN 

 
(Psalm 139:16) 

 
Alle dagen van je leven staan in Mijn boek. 

 

 
 
Niemand ziet dat ik in de keuken urenlang de afwas staat te doen. Niemand weet dat ik de 
toiletten schoonmaak als iedereen al naar huis is. Niemand weet hoe moeilijk ik het vind om 
met hem of haar samen te werken. Niemand weet dat ik altijd maar weer rustig luister als 
iemand me weer belt met zijn of haar verhaal. Niemand weet hoeveel ik wel niet bid voor de 
zieke mensen. Niemand zegt eens ‘goed bezig’, als ik de rommel van anderen loop op te 
ruimen. Ik weet dat ik dit allemaal niet moet doen om in het zonnetje gezet te worden. Maar 
toch… een beetje gezien worden? Een beetje waardering krijgen?  
 

Alle dagen van je leven staan in Mijn boek. (Psalm 139:16) 
 
Gelukkig. Er is toch iemand die ons ziet. Het maakt niet uit of we in de spotlights staan of 
onzichtbaar achter de schermen bezig zijn. God ziet ons altijd. Hij is altijd bij je en als je dat 
wilt gaat Hij met je mee in je leven als een zorgzame, attente Vader. Je bent heel kostbaar 
voor hem en Hij verlangt ernaar dat het je goed gaat. Jouw beslissingen zijn belangrijk voor 
Hem. Hij gelooft in je en wil je graag helpen als je het Hem vraagt. Hij is je beschermer, je 
mentor, je helper, je vriend. En Hij ziet al je werk, juist dat wat je in het verborgene en achter 
de schermen doet.  
 
In de keuken, in het bestuur, vrijwilliger, bezoeker, dakloos. Het maakt niets uit. Je hebt een 
speciale plaats in deze wereld en in Gods werk. Wie kan er een beter voorbeeld en een 
betere hulp zijn voor je omgeving dan jij? Wie kan iets vriendelijks doen zoals jij? Wie kan 
een bemoediging geven zoals jij? Wie wil doen wat jij doet? Je bent “op maat gemaakt” voor 
de goede werken die God tevoren voor je bereid heeft. Gebruik je energie, ideeën, gaven en 
je persoonlijkheid om het goede te doen, waar je ook bent, thuis, in het inloophuis, op je 
werk, bij je familie, je vrienden of waar dan ook.  
 
En als je een mooi voorbeeld zoekt dan is kerst het juiste moment. Juist dan vieren we de 
geboorte van Jezus. Als Gods enig geboren zoon kwam Hij naar deze wereld om te dienen. 
Hij gaf zijn leven om ons te redden. Aan Gods rechterhand ziet Hij jou en kent jou al vanaf 
het allereerste begin van jouw bestaan.  
 
Ja, je mag geloven dat Hij je ziet en graag meeloopt waar je ook mee bezig bent. Ook 
achter de schermen als niemand anders je ziet.  
 
HAPPY HOUR                                                                     ACHTER DE SCHERMEN 
 
 Achter de schermen organiseert de missiegroep binnenstad elke 

derde zaterdag van de maand om 15.00 uur een ‘Happy Hour’ in het 
inloophuis met een GRATIS bak koffie en wat lekkers.  
 
Een kleine groep enthousiaste mensen die klaar staan om onder het 
genot van een lekkere bak koffie ook over andere zaken te praten als je 
dat wilt. Super laagdrempelig en supergezellig. De eerstvolgende missie 
‘Happy Hour’ momenten zijn: 
 
- Zaterdag 18 december van 15.00 tot 16.00 uur 
- Zaterdag 15 januari van 15.00 tot 16.00 uur 
- Zaterdag 19 februari van 15.00 tot 16.00 uur 
- Zaterdag 19 maart van 15.00 tot 16.00 uur 



 
UW KLEDINGKAST?                                        ACHTER DE SCHERMEN 
 

 

En dan vragen we u om ook achter de schermen in uw 
eigen kledingkast te kijken  
 
Het is een groene gedachte want voor alles wat je 
tweedehands koopt of verkoopt, hoeft er niet iets nieuws 
te worden gemaakt. Dus door tweedehands kleding en 
kinderkleding te kopen en te verkopen draag je je steentje 
bij aan een beter klimaat. 

Maar in onze 2de hands kledingwinkel helpen we met grote regelmaat ook mensen die niet 
als vanzelfsprekend nieuwe kleding kunnen kopen. Dus nog een extra reden om juist nu het 
kouder is nog een keer goed in uw kledingkasten te kijken. Er is met name behoefte aan wat 
moderne kleding en schoenen natuurlijk goede kwaliteit en schoon. Dank voor uw hulp om 
de winkel op deze manier altijd gevuld te houden met mooie spullen. 
 
 
 KOFFIE – THEE                                 ACHTER DE SCHERMEN                                     
 

Ja ook door het kopen van onze koffie en thee kunt uzelf bijna 
achter de schermen enorm helpen om onze deelnemers werk te 
geven en daarmee te begeleiden naar werk.   
 
Achter de schermen hebben steeds meer kleine en grotere bedrijven 
zich gemeld met de vraag of we ook aan hen koffie kunnen leveren. 
Dat is iets om over na te denken. Zou dat op uw werk, vereniging of in 
de kerk kunnen?  
 

Naast koffie nu ook een eigen theeassortiment. Zes verschillende smaken en zeer zeker de 
moeite waard om eens uit te proberen.  Onze koffiebranderij OVErHOOP en koffiebar 
BArISTA’S zijn beide te vinden in de Havenstraat in Woerden. Koop onze koffie en help 
daarmee onze deelnemers aan werk voor praatje, drankje en een snack.  
 
 
ACITIVTEITEN?                                     ACHTER DE SCHERMEN 

 
Tientallen vrijwilligers zijn achter de schermen dagelijks druk met de  
voorbereiding van onze activiteiten. Op facebook en de website kunt u  
actueel zien wat er allemaal te beleven is. Van klaverjassen tot crea,  
zingen, sjoelen, bingo en nog veel meer. Doe mee want met elkaar  
bezig zijn verbroederd. Tijdens de activiteiten blijft er sprake van  
vrije inloop van 10.00 tot 17.00 uur.  
 
1e maandag 
Zang middag 

1e dinsdag 
Spel middag 

1e woensdag 
Crea middag 

1e donderdag 
Schaak & klaverjas ochtend 
Crea middag 

1e vrijdag 
Muziek ochtend 

     
2e maandag 
Zang middag 

2e dinsdag 
Spel middag 

2e woensdag 
Sjoel middag 

2e donderdag 
Handwerk ochtend 
Crea middag 

2e vrijdag 
Schilder ochtend 

     
3e maandag 
Zang middag 

3e dinsdag 
Spel middag 

3e woensdag 
- 

3e donderdag 
Schaak & klaverjas ochtend 
Crea middag 

3e vrijdag 
-  

     
4e maandag 
Zang middag 

4e dinsdag 
Spelmiddag 

4e woensdag 
Sjoel middag 

4e donderdag 
Handwerk ochtend 
Crea middag 

4e vrijdag 
Schilder ochtend 
Bingo middag 

     
 
 



 
 
VRIJWILLIGER WORDEN?                               ACHTER DE SCHERMEN 
 
 

VRIJWILLIGER  
                 WORDEN? 

Achter de schermen meehelpen om alles te laten draaien? 
Is dat iets voor u of voor jou?  
 
We hebben bijna 120 vrijwilligers die al actief zijn als kok, dag 
vrijwilliger, als tuinman, schoonmaker, afwasser of 
hoofdbewoners op de locaties waar mensen opgevangen 
worden. Achter de toonbank in de 2e hands kledingwinkel of bij 
het kleding sorteren. Klusjesmannen en vrouwen die kleine en 
grote reparaties uitvoeren of schilderen, activiteitenbegeleiders 
en nog veel meer. 
 
We zoeken op meerdere fronten nog vrijwilligers dus als u ook 
achter de schermen wel bij zou willen dragen dan horen we 
het graag. Aanmelden kan bij de coördinator Desiree van de 
Vendel E desiree.van.de.vendel@legerdesheils.nl of  
M 06-11387539. 

 
 
DE KERSTJAM  IS ER WEER                               ACHTER DE SCHERMEN 
 
Achter de schermen geteeld en achter de schermen 
gemaakt. Ook dit jaar weer overheerlijke kerstjam te 
koop in het Inloophuis en de 2e hands kledingwinkel 
Heerlijke potten jam voor drie euro per pot. Kom snel 
want op = op 
 
Het is inmiddels al een jarenlange traditie waarbij Dick 
Staal de man achter de schermen is. Het hele jaar druk 
met een grote volkstuin waar voor een groot deel de 
verse groente voor het Inloophuis vandaan komt. Dit jaar 
een rijke oogst en vollere en puurdere jam dan ooit.  
 
Kom snel en steun zo ook ons inloophuis.   

 
 
COLOFON 
 
In deze nieuwsbrief hebben we u een kijkje achter de schermen gegeven maar er gebeurt 
nog veel meer. Activiteiten, kleine evenementjes, verrassingen.  
 

Hou daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws. 
 

COLOFON 
 

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. ’t Centrum inloophuis. 
´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de 

Hogewoerd 3A-1  
3441 BE in Woerden. 

Tel. 0348-434053 
Website:  

www.weeshuiswoerden.nl 
www.overhoopkoffie.nl 

 
mail: info@inloophuiswoerden.info    

Redactie:   John Tamerus 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


