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30 JAAR INLOOPHUIS      DANKBAAR 
 
Niet te geloven. Inloophuis ’t Centrum bestaat dit jaar 30 jaar. Formeel 
is het de Diaconale Stichting Jongeren Ontmoetings- en Advies 
Centrum, (stichting JOAC) maar in de volksmond noemen we het 
allemaal Inloophuis ’t Centrum. 30 jaar geleden een gezamenlijk 
initiatief van 18 diaconieën van kerken uit Woerden en omliggende 
gemeenten met de doelstelling; ‘Vanuit de liefde van Christus 
hulpverlening bevorderen ten dienste van eenieder die op haar een 
beroep doet.’ 
 
30 jaar geleden begon het fantastische initiatief van een inloophuis, met 
een vliegende start, in kantoorcontainers die aan de achterzijde van het 
Weeshuis Woerden stonden. Later leek het logisch om de containers te 
verlaten en het inloophuis een vaste plek te geven in het Weeshuis 
Woerden. 
  
30 jaar later is het inloophuis bijna vervlochten met de 2e hands 
kledingwinkel, de koffiebranderij, het koffiebarretje en de opvang. 
Allemaal initiatieven waar alles samenhangt en door elkaar loopt. De ene dag ben je 
bezoeker en de volgende dag ben je vrijwilliger. De ene dag ben je bestuurslid en de 
volgende dag sta je te koken. Activering noemt de één het, vrijwilligerswerk noemt de ander 
het en begeleiden naar werk noemt een derde het. Bij ons maakt het niet uit. Op de 
achtergrond is er sprake van een bestuurlijke fusie van het inloophuis met stichting de 
Meerpaal en een intensieve samenwerking met het Leger des Heils.  We doen het met 
elkaar en voor elkaar.  
 
Hoe het dertig jaar geleden was laat zich niet meer vergelijken met hoe het nu is. Er is veel 
veranderd in de wereld, in de samenleving, in het Weeshuis Woerden en in het Inloophuis. 
Reden tot dankbaarheid en reden om dit jubileum met elkaar te vieren.  
 
‘Er bestaat een sterk verband tussen dankbaarheid en gelukkiger zijn. Dankbaar zijn helpt 
mensen om positievere emoties te voelen, te genieten van mooie ervaringen, hun 
gezondheid te verbeteren, met tegenslagen om te gaan en hechte relaties op te bouwen’. 
Allemaal zaken die we in het Inloophuis dagelijks om ons heen zien gebeuren. Ook de Bijbel 
moedigt ons aan dankbaarheid te ontwikkelen. Paulus zei: ‘Betoont u dankbaar’, en hij gaf 
zelf het goede voorbeeld. 
 
In deze feestelijke nieuwsbrief delen we in dankbaarheid de laatste nieuwtjes met u. 
 

Dertigste jaargang  
Mei 2023 



 
 
 
NIEUWE COÖRDINATOREN                            DANKBAAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOORONTWIKKELING                      DANKBAAR 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Het inloophuis dertig jaar 
geleden laat zich niet meer vergelijken met hoe 
het nu is. Er is veel veranderd in de wereld, in de samenleving, in het 
Weeshuis Woerden en in het Inloophuis. Die ontwikkelingen gaan 
ook nu nog door. Nieuwe coördinatoren, nieuwe en ruimere 
openingstijden. Meer samenhang in de verschillende activiteiten en 
meer flexibiliteit waar het gaat om de inzet van vrijwilligers, stagiaires, deelnemers, 
activering en nog veel meer. De ontwikkelingen en veranderingen die stap voor stap plaats 
gaan vinden tussen 1 juni en 1 september hebben we geprobeerd te vangen in een 
eenvoudige infographic die recent al gepresenteerd is aan onze vrijwilligers.  
 

Het waarom wordt beantwoord door het gekleurde puzzel mannetje. Wij noemen het de 
participatiepuzzel. Met welke activiteit kunnen we mensen het beste helpen of met welk 
puzzelstukje van hun talenten kunnen mensen bijdragen aan het welzijn van anderen?  
 
Wat verandert er dan? Dat zien we aan de bovenkant. Het inloophuis, de winkel en de 
koffiebar zijn allemaal open van 10.00 tot 16.00 uur. Het inloophuis blijft minimaal drie en als 
het lukt met vrijwilligers vier keer per week open tot ca. 20.00 uur met een warme maaltijd. 
En wie gaan dit doen? Inderdaad wij met z’n allen. Met elkaar, voor elkaar. Als er dingen niet 
duidelijk zijn kunt u het altijd even vragen aan de coördinatoren of het beheerdersechtpaar.  
 
 



BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER                                              DANKBAAR 
 

 

We zijn dankbaar voor al uw (financiële) 
hulp in de afgelopen 30 jaar. Met uw hulp 
konden we zo lang een bruisend maar 
veilig haventje zijn voor ontzettend veel 
mensen.  
 
Toch blijft juist ook in deze dure tijd uw hulp 
ontzettend hard nodig. Wij doen er alles aan 
om financieel gezond te blijven.  
 
Alstublieft! Blijf ons, in deze dure tijd, helpen 
om financieel gezond te blijven en ons werk 
te kunnen blijven doen! 
 

 
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als 
gift. Vragen over onze financiële situatie?  Mail: margrietvanburen@ziggo.nl   

 
 

Ons bank (IBAN) nummer is:  
NL44 INGB 0000 184789  

tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden. 
 
 
 
 
UW KLEDINGKAST?                                      DANKBAAR                                                        
 

 

Elke dag zien we blije en dankbare 
mensen de deur uit lopen met 
kleding of schoenen voor een heel 
vriendelijk en klein prijsje.  En 
daarom durven we ook nu weer 
aan u te vragen om in uw eigen 
kledingkast te kijken naar goede, 
schone kleding of schoenen.  
 
Het is een groene gedachte want 
voor alles wat je tweedehands koopt 
of verkoopt, hoeft er niet iets nieuws 
te worden gemaakt. Dus door 
tweedehands kleding en 
kinderkleding te kopen en te 
verkopen draag je je steentje bij aan 
een beter klimaat. 
 

Maar in onze 2de hands kledingwinkel helpen we met grote regelmaat ook mensen die niet 
als vanzelfsprekend nieuwe kleding kunnen kopen. Dus nog een extra reden om, juist nu het 
weer mooier weer wordt, nog een keer goed in uw kledingkasten te kijken. Er is met name 
behoefte aan wat moderne kleding en schoenen, natuurlijk goede kwaliteit en 
schoon. Dank voor uw hulp om de winkel op deze manier altijd gevuld te 
houden met mooie spullen. 
 
 
 
 
 
 
 



DANKBAAR 
 
 

Filippenzen 4: 6-7 
 

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw 
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren.” 
 

 
 
 
We hebben dit jaar alle reden tot dankbaarheid. We vieren het 30 jarig bestaan van ons 
inloophuis. Maar dankbaarheid gaat veel dieper. Dankbaarheid leidt tot een gelukkig leven, 
dat maakt de Bijbel duidelijk. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit 
tegenwoordig. 
 
De Bijbel moedigt ons zelfs aan dankbaarheid te ontwikkelen. Paulus zei: ‘Betoont u 
dankbaar’, en hij gaf zelf het goede voorbeeld. Hij ‘dankte God’ bijvoorbeeld ‘zonder 
ophouden’ voor de positieve reacties die hij kreeg op de boodschap die hij met anderen 
deelde. Blijvend geluk bereik je niet door af en toe dankjewel te zeggen, maar door een 
dankbare instelling te hebben. Dat beschermt ons weer tegen het gevoel ergens recht op te 
hebben, waardoor we mensen afstoten en ongelukkig worden. 
 
Als we laten zien dat we oprecht dankbaar zijn, bijvoorbeeld voor een cadeautje, of als 
iemand iets aardigs zegt of ons helpt, dan voelt de gever zich gewaardeerd. Zelfs mensen 
die we niet kennen, reageren positief als we ze bedanken omdat ze iets aardigs doen, 
bijvoorbeeld als ze de deur openhouden. Jezus zei: ‘Beoefent het geven, en u zal gegeven 
worden. 
 
Een leven in dankbaarheid heeft ook te maken met een veranderende mindset. God danken 
is een uiting van ons geloof. We laten daar eigenlijk mee zien dat we geloven dat we alles 
van Hem hebben gekregen. Als je vanuit een dankbare houding leeft, ligt je focus op alle 
zegeningen die jij ontvangen hebt. En geloof me, dat zijn er veel! Elke dag hebben we 
ontelbaar veel dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs in moeilijke perioden 
kunnen we God danken. We moeten alleen leren om deze lichtpuntjes en knipogen van God 
te zien. 
 
In deze nieuwsbrief hebben we opgeschreven waar we dankbaar voor zijn. 30 jaar een 
Inloophuis. Met elkaar en voor elkaar. Hoeveel mensen hebben we een veilig plekje kunnen 
bieden? Hoeveel mensen hebben weer een glimlach op hun gezicht gekregen? Hoeveel 
nieuwe relaties zijn er ontstaan? Hoe vaak hebben we elkaar niet kunnen helpen en 
troosten? Hoeveel keer hebben we blijdschap met elkaar kunnen delen? Ontelbaar veel 
maaltijden, lunches, bakken koffie, thee en lekkere snacks zijn er over de toonbank gegaan.  
 
Opschrijven waar je allemaal dankbaar voor bent. Als je het moeilijk vindt dan kun je dat ook 
voor jezelf eens proberen. Als je het probeert dan zul je al snel zien dat je de dingen anders 
beleeft, dat je ziet wat je allemaal hebt en meemaakt. Met als gevolg dat we ook God meer 
danken. Hem danken voor 30 jaar inloophuis, voor de lekkere maaltijd, de gezellige middag, 
het samen knutselen, zingen of schilderen. Hem danken voor de nieuwe vriendschappen, al 
die bezoekers en vrijwilligers. Dankbaar voor de zonnestralen op ons gezicht.  
 
Probeer vandaag eens een lijstje te maken met dingen waar je dankbaar voor bent. Ook of 
misschien wel júist, als het leven even tegenzit. 
 
 
 
 



 
VRIJWILLIGER WORDEN?                                                 DANKBAAR 
 
 

VRIJWILLIGER  
                 WORDEN? 

We zijn ontzettend dankbaar voor al de mensen die 
meehelpen om alles te laten draaien. Maar door 
ontwikkelen en ruimere openingstijden vraagt ook om 
meer vrijwilligers? Is dat iets voor u of voor jou?  
 
We hebben ruim 80 vrijwilligers die al actief zijn als kok, dag 
vrijwilliger, als tuinman, schoonmaker, afwasser of 
hoofdbewoners op de locaties waar mensen opgevangen 
worden. Achter de toonbank in de 2e hands kledingwinkel of bij 
het kleding sorteren. Klusjesmannen en vrouwen die kleine en 
grote reparaties uitvoeren of schilderen, activiteitenbegeleiders 
en nog veel meer. 
 
We zoeken op meerdere fronten nog vrijwilligers dus als u ook 
bij zou willen dragen dan horen we het graag. Aanmelden kan 
bij de coördinatoren Tessy en Margit of via e-mailadres  
info@inloophuiswoerden.info.  

 
Stichting de Meerpaal en het Leger des Heils hebben vier panden in gebruik in en rond de 
binnenstad waar we mensen opvangen die geen dak of thuis hebben en tijdelijk wat extra 
zorg en aandacht nodig hebben.  
 
Voor een van de locaties zoeken we een hoofdbewoner of hoofdbewoonster. Een rol die bij 
je moet passen en wat van je vraagt maar ook een rol die je veel voldoening kan geven. 
Interesse? Kijk dan snel naar de vacature of deel hem met iemand waarvan je denkt dat hij 
of zij interesse heeft. Als u meer informatie wilt kunt u het altijd even vragen aan de 
coördinatoren of het beheerdersechtpaar of rechtstreeks naar de vacature kijken op internet 
onder de volgende link.  
 
https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vacature/hoofdbewoner-pitstop-woerden-v182821  
 
 
COLOFON 
 
In deze nieuwsbrief hebben we u een kijkje achter de schermen gegeven maar er 
gebeurt nog veel meer. Activiteiten, kleine evenementjes, verrassingen.  
 

Hou daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws. 
 

COLOFON 
 

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. ’t Centrum inloophuis. 
´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3A-1, 3441 BE in Woerden. 

Tel. 0348-434053 
 

Website:  
 

www.weeshuiswoerden.nl 
www.overhoopkoffie.nl 

 
mail: info@inloophuiswoerden.info    

Redactie:   John Tamerus 
 
 

 
 

 
 
 



 
Diaconale Stichting JOAC 

         Bezoekadres 
  Hogewoerd 3a 

  3441 BE Woerden 
         Tel: 0348-434053

       E-mail: info@weeshuiswoerden.nl 
 

 
Onderwerp : Giftenactie 30 jaar Inloophuis ’t Centrum – Steun Ons! 
Datum  : Voorjaar 2023  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met groot genoegen schrijf ik u namens Inloophuis ’t Centrum. Inloophuis ’t Centrum viert dit jaar 
haar parelmoeren jubileum, 30 jaar vervullen wij een belangrijke en onmisbare rol als Inloophuis 
in het Centrum van Woerden. Het Inloophuis is ruim 30 jaar geleden opgericht door een initiatief 
van de kerken rondom Woerden. Wij streven met ons motto "Met elkaar voor elkaar" naar het 
bieden van een warm en gastvrij Inloophuis voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning, 
warmte en gezelligheid. Vanuit een christelijke levensovertuiging zorgt een team van bijna 80 
vrijwilligers en 2 parttime coördinatoren, in samenwerking met onze partner het Leger des Heils, 
voor de activiteiten en huiselijkheid in ons Inloophuis.  

Inloophuis 't Centrum is een bijzondere plek waar deuren altijd openstaan, ongeacht achtergrond, 
leeftijd of omstandigheden. Dankzij de toewijding van onze vrijwilligers hebben we de afgelopen 
drie decennia tien duizenden bezoekers geholpen die te maken hadden met uitdagingen in het 
leven. Of het nu gaat om emotionele steun, praktische begeleiding of gewoon een luisterend oor, of 
gewoon even bijkomen in huiselijke sfeer. Wij staan klaar om mensen te omarmen en hoop te 
bieden wanneer ze dat het hardst nodig hebben. Het bereiken van het 30-jarig jubileum met het 
bieden van hulp, midden in de samenleving, is een reden tot vreugde en grote dankbaarheid. Maar 
het is ook een gelegenheid om vooruit te kijken en onze inzet verder te versterken en ontwikkelen. 
We zijn echter totaal afhankelijk van de steun van gulle donoren zoals u om onze missie voort te 
zetten en om nog meer bezoekers te kunnen raken en helpen. 

Wij vragen in dit jubileum jaar extra ruimhartig uw steun door middel van een financiële bijdrage 
voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de bezoekers nagenoeg elke dag DOOR een OPEN 
deur naar binnen kunnen en niet voor een GESLOTEN deur komen te staan en hun “thuis” 
verliezen. Uw gift zal direct worden gebruikt om ons programma- en ondersteuningsaanbod verder 
te ontwikkelen en te verbeteren, zodat we nog meer mensen kunnen bijstaan en helpen. Het 
maakt niet uit welk bedrag u kunt schenken; elke gift, groot of klein, draagt bij aan het creëren 
van een betere toekomst voor onze bezoekers. 

Samen kunnen we een verandering teweegbrengen en een verschil maken in de levens van degenen 
die ons het hardst nodig hebben. Wij geloven in de kracht van gemeenschap en ons motto “Met 
elkaar voor elkaar” geeft daar uiting aan. Wij zijn ervan overtuigd dat uw financiële steun ons zal 
helpen om onze missie voort te zetten en onze visie van een inclusieve en ondersteunende omgeving 
te verwezenlijken.  

Graag nodigen wij u uit om deel te worden van ons verhaal door uw steun te tonen aan Inloophuis 
't Centrum. Samen kunnen we de komende decennia nog meer bezoekers helpen en ondersteunen. 
Samen maken we een verschil en bouwen we aan een sterke en zorgzame samenleving midden in 
het Centrum van Woerden. 

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken naar het onderstaande bankrekeningnummer op naam van 
stichting J.O.A.C. Woerden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.weeshuiswoerden.nl  

Bij voorbaat dank, namens het bestuur, 
M.M. Angenent (voorzitter). 
 
P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbladen, waardoor u hem mogelijk DUBBEL 
krijgt. 
 
Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen graag uw emailadres vermelden bij het veld “omschrijving” 
van uw financiële bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI Informatie: RSIN 007922243 Kijk op onze website als u uw gift voor 5 jaar wilt vastleggen 

Wij willen u vragen uw financiële bijdrage over te maken met behulp van online bankieren. 
Bank:    ING Bank 
IBAN:        NL44 INGB 0000 184789  
Ten name van:                  Stichting J.O.A.C Woerden 


