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ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER! 
 
Het is ruim 400 jaar geleden dat een aantal 
Woerdenaren samen het initiatief namen om een 
stadsweeshuis in Woerden te bouwen. In de twee 
daaropvolgende eeuwen vonden honderden 
weeskinderen er een veilig plekje. Na het vertrek van 
de weeskinderen nam een dominee samen met een 
aantal Woerdenaren het initiatief om het weeshuis 
de bestemming ‘oudeliedenhuis’ te geven. Tientallen 
ouderen sleten er vervolgens hun oude dag. Op 28 
juli 1981 nam een nieuwe generatie Woerdenaren 
het initiatief om samen stichting Hervormd Jeugd en 
Opvanghuis de Meerpaal op te richten. Tientallen 
dak- en thuislozen vinden, tot op de dag van 
vandaag, in het weeshuis, een veilig plekje.  
 
Precies 30 jaar geleden namen een 18 diaconieën 
uit Woerden en omstreken samen het initiatief om 
inloophuis ’t Centrum op te richten. Vanaf die tijd 
vinden honderden mensen een veilig plekje in de 
huiskamer van het weeshuis waar bijna elke dag 
lunches en warme maaltijden geserveerd worden en 
tal van activiteiten georganiseerd worden. In de afgelopen jaren zorgden de bijna 100 
vrijwilligers, samen met het bestuur, beheerders en hoofdbewoners voor uitbreiding van 
opvangmogelijkheden, het opzetten van een 2e hands kledingwinkel, een koffiebranderij en 
een koffiebar als begeleiden naar werk project. We zijn samen gaan werken met de 
professionals van het Leger des Heils om nog beter te kunnen helpen. 
 
Misschien ken je de uitspraak wel: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Door de 
eeuwen heen hebben we dat in het weeshuis gezien. Mensen die samen zorg wilden dragen 
voor elkaar. Samen zorgen voor weeskinderen, voor oudelieden, voor dak en thuislozen, 
voor eenzamen, voor mensen die honger of dorst hadden, geen kleding hadden of geen 
werk. Al die initiatieven kwamen samen in het oude weeshuis Woerden met inmiddels 
meerdere panden er omheen in het centrum van Woerden.  
 
Hoe belangrijk is samen zijn juist in deze tijd rond Kerst. Sommige kijken er reikhalzend naar 
uit. Voor anderen is het vooral een verdrietige of confronterende tijd. Bij ons en in deze 
Centraal staat samen centraal. Met elkaar, voor elkaar. Maar bovenal een weg die we 
samen met God in dankbaarheid mochten en mogen gaan. 
 

Dertigste jaargang  
December 2023 



 
 
 
ONZE COÖRDINATOREN/ WERKBEGELEIDERS                              SAMEN        
 
Sinds een jaar werken we voor wat betreft de dagelijkse coördinatie van het 
inloophuis, de 2e hands kledingwinkel en de koffiebranderij – koffiebar samen met de 
afdeling 50|50 van het Leger des Heils. Professionals die niet alleen gestudeerd 
hebben maar ook veel ervaring meebrengen.  
 
Zes dagen per week zijn Tessy en Anna aanwezig en zorgen ze voor de dagelijkse gang van 
zaken en de begeleiding van vrijwilligers, deelnemers en stagiaires. Samen gaan we uit van 
de kracht en talenten van ieder mens. De focus verschuift dan als vanzelf van beperkingen 
en problemen naar wensen, mogelijkheden, kansen en verwachtingen. Samen zoeken we 
naar maatwerk en hoe de eigen kracht en het eigen talent van mensen ingezet kan worden 
om persoonlijke doelen, gezond gedrag en herstel van het gewone leven te bevorderen. Zo 
komt iedereen weer tot bloei.  
 
 
 KERSTMARKT INLOOPHUIS                                                                SAMEN        
 

  
 
 



 
 
CADEAUKAART                                           SAMEN 
 
Relaties – ontmoetingen – verbinden. Wat je aandacht geeft groeit. Samen met de 
diaconie Protestante Kerk Woerden hebben we een fantastisch initiatief uitgewerkt. De 
koffie deal cadeaukaart en de lunch deal cadeaukaart. Samen een keer gaan lunchen 
of koffiedrinken met wat lekkers erbij. Nieuwe relaties maken. Nieuwe ontmoetingen.  
 
Het gaat om het verbinden van al die verschillende mensen in onze samenleving. Met al de 
verschillende achtergronden, culturen, religies en nog veel meer. Niet voor iedereen is het 
makkelijk en vanzelfsprekend om zomaar eens een keer iemand uit de nodigen om samen 
te gaan lunchen of samen ergens een bak koffie met wat lekkers te gaan nuttigen.   
 

 
 
We hebben het enorme succes en effect gezien. Via tal van kanalen mochten we de 
cadeaukaarten uitdelen. Een cadeaukaart als strippenkaart waarmee je samen vijf keer 
gratis een koffiedeal of vier keer een gratis lunchdeal mag bestellen in onze BARIsTA’s 
koffiebar, Havenstraat 19 in Woerden of in ’t Centrum Inloophuis, Hogewoerd 3A-1 in 
Woerden.  
 
Wat hebben we veel mooie ontmoetingen en blije gezichten gezien. Je zou willen dat 
iedereen kon zien wat het effect is van zo’n cadeaukaart. Samen lekker een keer genieten, 
samen lekker bijkletsen en samen nieuwe mensen leren kennen. Geweldig initiatief waar we 
ontzettend blij mee zijn.  
 
Als je zelf iemand blij zou willen maken met zo’n cadeaukaart vraag dat dan gerust aan één 
van onze coördinatoren hoe dat werkt en wat de mogelijkheden zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

SAMEN KERSTFEEST VIEREN? 
 
 

In de meeste Nederlandse huizen staat een kerstboom. Een grote of juist een kleine. 
Soms alleen maar een kaarsje of juist overal lichtjes. Kerst en oud op nieuw, typisch 
van die dagen dat je je terugtrekt om met vrienden en familie eindelijk even samen te 
zijn, tijd te hebben voor elkaar, tijd om heerlijk te niksen en te eten. Lekker samen de 
feestdagen vieren. Maar dat geldt niet voor iedereen. Echt niet leuk als dat bij jou nét 
even anders loopt. 
 
In deze periode lijkt het wel alsof iederéén samen onder de kerstboom zit. Gezelligheid, 
lange tafels vol feestende mensen knallen je vanaf tv, facebook en magazines tegemoet. Het 
is een ideaalplaatje, maar helaas is de werkelijkheid voor heel veel mensen anders.  
 
Uit een groot kerstonderzoek van het Leger des Heils blijkt dat bijna iedereen Kerst thuis, bij 
familie en/of vrienden viert. Maar ook blijkt dat één op de vier Nederlanders zich tijdens de 
kerst eenzaam voelt. En dat is niet leuk. Dat doet pijn, want de feestdagen moet je toch 
eigenlijk samen kunnen vieren. Het moet leuk en gezellig zijn en vooral samen met andere 
mensen.  
 
Met kerst vieren we dat Gods Zoon Jezus als mens naar de aarde is gekomen. Het is een 
wonderlijk verhaal. Jezus wordt als hulpeloze baby geboren, in een gezin dat het niet breed 
had, en in een land dat al heel lang onderdrukt werd door buitenlandse heersers. Juist in die 
situatie klinkt de kerstboodschap extra krachtig. Er is weer een brug geslagen tussen God en 
ons mensen. God trekt zich het lot van mensen aan. Er is altijd een nieuw begin mogelijk en 
God wil graag dat we dit samen vieren. Verderop in de bijbel vinden we een mooie uitleg 
over dat samen één zijn.  
 

Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen.  
En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam.  

Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus 
 

1 Korintiërs 12:12 (BGT) 
 
En dat zien we dagelijks om ons heen in het weeshuis Woerden. Samen zorgen we voor een 
veilige en gezellige plek van samenzijn. Samen delen we vreugde en verdriet. Samen 
drinken we koffie, eten we en doen we spelletjes. Samen praten we over dingen die we 
lastig vinden of juist goed gaan. We zijn allemaal zo anders maar allemaal zo nodig. Ook de 
voor ons liggende tijd proberen we weer zoveel als mogelijk samen te zijn. Vier dagen lang 
hebben we een kerstprogramma in het Inloophuis. We horen allemaal bij dat kerstkindje. 
Samen zijn we deel van dat lichaam van Christus. En juist in deze dagen mogen we dat 
samen vieren. 
 



 
 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER                                                     SAMEN 
 

 

We zijn dankbaar voor al uw (financiële) 
hulp in de afgelopen 30 jaar. Met uw hulp 
konden we zo lang een bruisend maar 
veilig haventje zijn voor ontzettend veel 
mensen.  
 
Toch blijft juist ook in deze dure tijd uw hulp 
ontzettend hard nodig. Samen moeten we er 
alles aan doen om financieel gezond te 
blijven.  Alstublieft! Blijf ons steunen om 
samen ons werk te kunnen blijven doen! 
 

  
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. 
Vragen over onze financiële situatie?  Mail: margrietvanburen@ziggo.nl   

 
 

Ons bank (IBAN) nummer is:  
NL44 INGB 0000 184789  

tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden. 
 
 
 
UW KLEDINGKAST?                                                                                SAMEN                                                       
 
Elke dag zien we blije en dankbare mensen de deur uit lopen met kleding of schoenen 
voor een heel vriendelijk en klein prijsje.  En daarom durven we ook nu weer aan u te 
vragen om in uw eigen kledingkast te kijken naar goede, schone kleding of schoenen.  
 
Samen zorgen we er nu al jaren voor dat onze 2e hands kledingwinkel goed gevuld blijft met 
schone en kwalitatief goede kleding en schoenen. Samen zorgen onze vrijwilligers ervoor 
dat bijna elke maandagmorgen alle binnengekomen kleding gecheckt en gesorteerd wordt. 
Samen zorgen onze vrijwilligers, stagiaires en deelnemers ervoor dat ze vanachter de 
toonboek onze klanten professioneel kunnen helpen met advies en tips.  
 
Het is een prachtige groene gedachte 
want voor alles wat je tweedehands koopt 
of verkoopt, hoeft er niet iets nieuws te 
worden gemaakt. Dus door tweedehands 
kleding en kinderkleding te kopen en te 
verkopen draag je je steentje bij aan een 
beter klimaat. Maar in onze 2de hands 
kledingwinkel helpen we met grote 
regelmaat ook mensen die niet als 
vanzelfsprekend nieuwe kleding kunnen 
kopen. Dus nog een extra reden om, juist 
nu het weer kouder en killer weer wordt, 
nog een keer goed in uw kledingkasten te 
kijken. Er is met name behoefte aan wat 
moderne kleding en schoenen, natuurlijk 
goede kwaliteit en schoon.  
 
Dank voor uw hulp om samen de winkel op deze manier altijd gevuld te houden met mooie 
spullen. 
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OPVANG                                                             SAMEN 
 
Stichting de Meerpaal en het Leger des Heils 
hebben samen vier panden in gebruik in en rond 
de binnenstad waar we gemiddeld zo’n 14 
mensen opvangen die geen dak of thuis hebben 
en tijdelijk wat extra zorg en aandacht nodig 
hebben.  
 
Samen met de gemeente Woerden en samen met 
het Leger des Heils hebben we een aantal jaren geleden het Pitstop concept ontwikkelt. In 
de motorsport is een pitstop een korte pauze om te tanken, banden te wisselen, snel 
reparaties uit te voeren en een paar kleine mechanische aanpassingen te doen. Pitstopwerk 
wordt uitgevoerd door een professioneel en goed op elkaar ingewerkte groep monteurs, 
terwijl de coureur vaak in de auto wacht.  De 12 Pitstop kamers zijn bij ons bedoeld voor 
mensen die tijdelijk hulpverlening en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de 
rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een 
scheiding, schulden of sociale problemen. Zo’n Pitstop kamer bestaat altijd uit een 
combinatie van opvang met 24/7 informele nabijheid van een hoofdbewoner, en 
professionele planbare zorg/ trajectbegeleiding vanuit het ambulante team van het Leger des 
Heils. De overige twee kamers die we hebben worden gebruikt voor (dreigende) 
crisissituaties.  
 
Net als bij de echte Pitstop in de motorsport is er een goed op elkaar ingespeeld team die er 
alles aan doet om onze gasten te helpen met de zorgen of problemen waar ze op dat 
moment mee worstelen. Op al onze locaties woont een vrijwilliger/ hoofdbewoner. Bij ons zijn 
dat Anna, Bouke, René en Corrie & John. Samen kunnen ze elkaar helpen, adviseren of 
vervangen op de momenten dat het nodig is. Net als bij de echte Pitstop in de motorsport  is 
er een ambulant team met professionals van het Leger des Heils dat de hele week klaar 
staat om hen te helpen en begeleiden waar nodig. En de gemeente Woerden is partner in 
het totale concept en helpt als onderdeel van het gehele Pitstop team om problemen op te 
lossen waar dat mogelijk is. 
 
Samen en vaak onzichtbaar voor de buitenwereld worden op deze manier veel jongeren en 
ouderen geholpen in voor hen soms uitzichtloze situaties. De meeste waardering is daarbij 
voor onze gasten zelf omdat helpen vaak vele malen makkelijker is dan geholpen worden.  
 
 
VRIJWILLIGER WORDEN?                                                           SAMEN 
 
 

VRIJWILLIGER  
                 
WORDEN? 

We zijn ontzettend dankbaar voor al de mensen die 
meehelpen om alles te laten draaien. Maar ontwikkelen, en 
ruimere openingstijden, vraagt ook om meer vrijwilligers? 
Alleen als we dat samen doen kunnen we blijven 
ontwikkelen en blijven helpen. Is dat iets voor u of voor 
jou?  
 
We hebben bijna 100 vrijwilligers die al actief zijn als kok, dag 
vrijwilliger, als tuinman, schoonmaker, afwasser of 
hoofdbewoners op de locaties waar mensen opgevangen 
worden. Achter de toonbank in de 2e hands kledingwinkel of bij 
het kleding sorteren. Klusjesmannen en vrouwen die kleine en 
grote reparaties uitvoeren of schilderen, activiteitenbegeleiders 
en nog veel meer. 
 
We zoeken vooral afwassers en barista’s. Afwassers voor 
de vroege avonden en barista’s verdeeld over dinsdag tm 
zaterdag. Als u barista wilt worden krijgt u daarvoor een 
training. Aanmelden kan bij de coördinatoren Tessy en Anna 
of via e-mailadres  info@inloophuiswoerden.info of M 06-
25765514. 

mailto:info@inloophuiswoerden.info


 
 

 
KOFFIE                                                    SAMEN 
 
De meeste mensen weten het al te vinden. Onze ambachtelijke koffiebranderij OVErHOOP met 
eigen koffiebar aan de overkant van de straat en dat allemaal in het stadshart van Woerden 
 
Unieke koffie met een uniek verhaal. De geschiedenis van koffie komt in onze branderij op een unieke 
manier tot leven en veel mensen vragen ook vaak om een korte rondleiding. Veel van onze 
vrijwilligers, deelnemers en stagiaires vinden het leuk om vol vuur te vertellen over de geschiedenis 
van koffie, over hoe koffie bij ons gebrand wordt, welke soorten koffie we allemaal in huis hebben en 
hoe we er unieke melanges van maken door 
verschillende koffies met elkaar te mengen. 
 
Het is een uniek samenspel waarbij ervaren 
brandmeesters hun kennis weer uitleren aan 
jonge nieuwkomers die het vak van 
koffiebrander willen leren. Elke 
maandagmorgen zijn de koffiebranders, de 
leerling koffiebranders en de testers samen te 
vinden in de koffiebranderij. Wekelijks wordt 
er ruim honderd kilo gebrand, getest op kleur, 
verwerkt tot melanges en verpakt voor de 
verkoop. Wekelijks worden vrijwilligers, 
stagiaires en deelnemers getraind en opgeleid 
tot barista. Een project dat in de kern bedoeld 
is al begeleiden naar werk project maar waar 
iedereen samen zorgt dat alles blijft draaien. 
Vanaf het naar binnen sjouwen van 
honderden kilo’s groene bonen, het branden 
en testen van de koffie tot het verpakken, 
verkopen en het zetten van de unieke eigen            Recent gecertificeerde brandmeester JoshuaZwerus 
koffies.   
 
KOOP ONZE KOFFIE                     
 
Samen met ons kunt u zorgen voor het succes van dit mooie en unieke project. Koop samen met uw 
kerk, uw bedrijf, uw familie, vrienden en collega’s onze koffie. Vraag gerust aan een van onze barista’s 
welke smaak waarschijnlijk het beste bij u past. Zij geven graag advies.  
 
 
COLOFON 
 
In deze nieuwsbrief hebben we u een kijkje achter de schermen gegeven maar er 
gebeurt nog veel meer. Activiteiten, kleine evenementjes, verrassingen.  
 

Hou daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws. 
 

COLOFON 
Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. ’t Centrum inloophuis. 

´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3A-1, 3441 BE in Woerden. 

Tel. 0348-434053 
 

Website:  
www.weeshuiswoerden.nl 

www.overhoopkoffie.nl 
 

mail: info@inloophuiswoerden.info    
Redactie: John Tamerus 
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