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VERHALEN  
 
Het vertellen van verhalen is 
naar alle waarschijnlijkheid de 
oudste vorm van vermaak die 
de mensheid kent.  
 
Maar ook tegenwoordig worden 
nog steeds sterke verhalen, 
sprookjes, moppen en andere 
verhaalsoorten verteld. Lang 
voordat we als mensheid gingen 
schrijven vertelden we elkaar 
verhalen om zo kennis door te 
geven maar ook als vermaak. In 
ons Inloophuis en de koffiebar 
worden ook veel verhalen gedeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nieuwe grote entreebord aan het hek bij de ingang aan de Hogewoerd 3A-1 in Woerden 

vertelt zelf het verhaal van ons mooie Weeshuis en alles wat zich daarbinnen afspeelt. 
Soms heel persoonlijke verhalen, 
een andere keer een heel sterk 
verhaal en dan weer verhalen over 
koffie of de geschiedenis van het 
Weeshuis Woerden.  
 
Regelmatig komen er groepen 
mensen langs die niet alleen voor 
de koffie komen maar ook voor de 
verhalen over koffie, over de 
geschiedenis van het weeshuis en 
nog veel meer. 

 
NIEUWTJES EN VERHALEN 
 
In deze Centraal zijn tal van nieuwtjes en verhalen uit het 
Inloophuis, de opvang, de koffiebranderij, de koffiebar en de 2e 
hands kledingwinkel. 
 
Persoonlijke verhalen van vrijwilligers, verhalen over wat er allemaal 
gepasseerd is in het afgelopen jaar en verhalen over wat we het komende 
jaar allemaal van plan zijn. En in dit kerstnummer hoort natuurlijk ook het 
verhaal van kerst. 
 
VERHUIZINGEN 
 
Voor de meeste lezers al geen 
nieuws meer maar toch is er 
het afgelopen jaar veel 
veranderd.  
 
Maanden van verhuizen en 
verbouwen liggen nog maar net 
achter ons.  
 
De koffiebar is verhuisd van het 
mooie pandje aan de Havenstraat 19 
naar de plek waar eerst onze 2e 
hands kledingwinkel zat. Nu is de 
koffiebar BArISTA’s te vinden in het 
weeshuis Woerden en bereikbaar via 
de voordeur Havenstraat 6.  

Onze Kerk in de Buurtwinkel (2e 
hands kleding) is verhuisd naar de 
overkant. Het is een heel gezellige 
en knusse winkel, te vinden in de 
voormalige winkel van bakker van 
Leeuwen in de Havenstraat 33.Het 
pandje waar eerst onze koffiebar te 
vinden was gebruiken we nu boven 
voor crisisopvang. 
 
Als al deze verhuizingen en 
verbouwingen aan je voorbijgegaan 
zijn dan wordt het hoog tijd om snel 
een keer langs te komen. Zowel de 
koffiebar als de 2e hands 
kledingwinkel hebben een volledige 
make over gekregen. 

HELPT U 
VOLGEND JAAR 
WEER MEE? 
 
We staan voor zeer grote 
uitgaven volgend jaar. 
Renovatie van het dak, 
isoleren pand en we willen 
iedereen blijven helpen. 
 
Ons bank (IBAN) nummer is: 
 
NL44 INGB 0000 184789 
 
tnv Diaconale Stichting JOAC. 
Woerden. 
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Yvonne 
EEN OFFICIËLE KRONING 
 
Hier in Nederland heb ik het 
nog nooit gezien, maar in 
Bosnië hoorde het er gewoon 
bij. Een prachtige kroon op 
mijn hoofd maar ik moest hem 
wel ruilen.  
 
Maar eerst iets over mezelf. Ik ben 
geboren en opgegroeid in Utrecht. Ik 
ben gek op wandelen en fietsen 
maar doordat ik in de ziektewet zit 
kom ik daar nu bijna niet aan toe.  
 
Wat niemand weet is dat ik 19 was 
toen ik trouwde met een Bosniër. 
Bijzonder was dat ik zowel in 
Nederland als in Bosnië getrouwd 
ben. De geboorte van onze zoon 
was het mooiste moment in mijn 
leven. We wilden onze zoon laten 
dopen volgens de lokale Bosnische 
traditie. 

 
Daar hoorde wel bij dat ik daar eerst 
zelf gedoopt moest worden en 
daarna moesten we in de lokale kerk 
ook nog een keer trouwen.  
 
Tijdens de huwelijksceremonie 
kregen we beiden een kroon op ons 
hoofd, die ook symbolisch gewisseld 
moest worden. Dat ruilen van de 
kronen symboliseerde het moment 
dat we echt getrouwd waren. 
 
Ik ben met veel plezier vrijwilligster 
in zowel het inloophuis, de koffiebar 
als de 2e hands kledingwinkel. De 
gezelligheid, het met mensen 
omgaan en het lekker actief bezig 
zijn vind ik het leukst. 
 
Dat ik inmiddels gecertificeerd 
Barista ben en de Latte Art training 
volg maakt het voor mij helemaal af. 
 

 

Yvonne, vrijwilligster | Gecertificeerd Barista  

 
Ellis 
EEN ECHTE KAREL APPEL VOOR EEN KOP SOEP 
 
Wie kan er nu zeggen dat zij 
een schilderij van Karel Appel 
heeft kunnen krijgen maar dat 
niet heeft aangepakt.  
 
Ik ben geboren in Amsterdam en 
bracht daar de eerste jaren van mijn 
leven door. Op een avond ging mijn 
vader en pakje sigaretten halen 
maar hij kwam nooit meer terug.  
Mijn moeder werkte hard en bracht 
bijna elke avond een lekker warme 
kop soep bij een excentrieke man 
die boven ons woonde. Dankbaar 
vroeg hij op een keer of m’n moeder 
een schilderij van hem wilde.  
 
Mijn moeder vond dat hij als 
kunstschilder maar wat aan 
rotzooide dus bedankte ze hem 
beleefd en bleef braaf soep bij hem 
brengen. Die man was Karel Appel. 
Toen ik trouwde met een Duitse man 
en als enig kind de deur uit ging 
raakte mijn moeder helemaal in de 
war. Ze werd opgenomen en is 
eigenlijk nooit meer de oude 
geworden. 

 
De geboorte van mijn dochter was 
een hoogtepunt in mijn leven. Op 
latere leeftijd kwam ik via een tante 
achter het feit dat mijn vader in 
Parijs woonde. Na veel omwegen 
kreeg ik contact met hem en ging 
naar Parijs. Hij had volgens zijn 
zeggen een eigen garagebedrijf en 
een mooi buitenhuis. Het bleken 
allemaal fabels.  
 
Mijn man is na een lang ziekbed, 
alweer jaren geleden, overleden. Ik 
ben geen mens om alleen te zitten 
en hou van gezelligheid. 
I 
k ben lang geleden al ’s avonds 
gezellig mee komen eten in het 
Inloophuis en nu ben ik alweer jaren 
gastvrouw bij de lunch. Als het 
lekker druk is dan heb ik het naar 
mijn zin. Als je alleen bent hou je 
van een praatje en daar is hier alle 
gelegenheid voor.  
 
Nee een echte Karel Appel hangt 
niet in mijn kamer maar het blijft 
wel een mooi verhaal. 

 

 
Ellis, vrijwilligster | Gastvrouw Inloophuis 
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HET VERHAAL VAN KERST 
 
Voor christenen misschien wel 
één van de bekendste verhalen 
die we in de Bijbel vinden.  
 
Met Kerst wordt het verhaal van de 
geboorte van Jezus verteld. Dan 
hoor je over Bethlehem, de voerbak, 
herders, wijze mannen, engelen en 
nog veel meer.  
 
Christenen vieren met Kerst, met 
elkaar, dat Gods Zoon, Jezus, als 
mens naar de aarde is gekomen. 
Het is een wonderlijk verhaal:  
 
Jezus wordt als hulpeloze baby 
geboren, in een gezin dat het niet 
breed had, en groeit samen met zijn 
broers op in een land dat al heel 
lang onderdrukt werd 
door buitenlandse heersers. 
 
Over ons kerstfeest, met boom, 
kaarsen en kerstdiner, zegt de Bijbel 
helemaal niets. Maar in de Bijbel 
staan wel verschillende verhalen 
over de geboorte van Jezus. 
 
Het bekendste verhaal staat in het 
Evangelie van Lucas, hoofdstuk 2: 
Op bevel van de keizer moeten alle 
inwoners van het Romeinse rijk zich 
in hun geboortestad laten 
inschrijven. Ook Jozef, een 
timmerman uit Nazareth, en zijn 
zwangere verloofde Maria gaan 
samen op pad, naar Bethlehem. 
Negen maanden eerder heeft Maria 
van een engel te horen gekregen 
dat ze zwanger zal worden door de 
heilige Geest (Lucas 1:26-36).  

Het kind wordt in Bethlehem 
geboren, en Maria legt Hem in een 
voederbak voor de dieren, ‘omdat er 
voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf’ (Lucas 2:7). 
 
De eerste kraamvisite bestaat uit 
een groepje herders die samen het 
kindje Jezus komen bezoeken nadat 
ze van engelen de blijde boodschap 
te horen hebben gekregen: 
‘Vandaag is 
in de stad van David jullie redder 
geboren’ (Lucas 2:11). 
 
De evangelist Mattheüs legt de 
nadruk op iets anders: geen reis, 
geen voerbak en geen engelenkoor, 
maar een groep ‘magiërs’ – 
sterrenkundigen – uit een ver land, 
die samen in Jeruzalem op zoek zijn 
naar de nieuwe koning wiens ster ze 
aan de hemel ontdekt hebben.  
 
Koning Herodes, die op dat moment 
in Jeruzalem aan de macht is, 
probeert te achterhalen om welk 
kind het gaat, zodat hij het uit de 
weg kan ruimen.  
 
Maar zijn plan mislukt: de wijze 
mannen vinden Jezus, geven Hem 
kostbare, zelfs koninklijke 
geschenken en vertrekken via een 
andere route naar huis, zonder 
Herodes in te lichten. 
 
En hoe zit het met die kerststal? 
Rond Kerst zie je vaak kerststallen, 
bij kerken of bij mensen thuis.  

Sommige elementen van zo’n 
kerststal komen rechtstreeks uit het 
kerstverhaal van Lucas. 
 
Maria en Jozef, de voederbak, de 
herders en de engelen. Wat Lucas 
vooral duidelijk wil maken, is dat 
Jezus niet als machtige koning komt, 
in het centrum van de macht, maar 
op een afgelegen plek, onder 
armoedige omstandigheden. 
 
En wat heeft de kerstster met Kerst 
te maken? Net zoals bij ons in het 
Inloophuis, de winkel en de koffiebar 
versieren veel mensen hun huizen 
rond Kerst met lichtjes, vaak in de 
vorm van sterren.  
 
Je kunt er een verwijzing in zien 
naar de ster die de wijze mannen 
volgens Mattheüs hebben gezien, en 
die hen de weg wijst naar Jezus. Die 
ster was ook in hun verre land al 
zichtbaar, net zoals Jezus volgens 
Mattheüs niet alleen voor de 
mensen in Israël gekomen is, maar 
voor iedereen. De lichtjes sluiten ook 
mooi aan bij wat we in Johannes 
lezen, over Jezus als licht in de 
duisternis. Ze zijn een teken dat de 
duisternis uiteindelijk niet het laatste 
woord heeft. 
 
Kerst is een feest van geloof, hoop 
en liefde. Een pracht verhaal en een 
nog mooiere boodschap waar we 
ook bij ons in het Inloophuis verder 
mee kunnen. 
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HET JAAR VAN DE GROTE RENOVATIE 
 

 

Het weeshuis Woerden dateert 
al van 1604. Een Rijks- 
monument, gemeentelijk 
monument en de grond 
waarop we staan is aan-
gemerkt als werelderfgoed 
vanwege restanten van het 
Romeinse Castellum dat er 
onder ligt. 
 
Zo’n 420 jaar oud monument vraagt 
met enige regelmaat om klein en 
groot onderhoud. Voor volgend jaar 
staat er groot onderhoud gepland. 
Een echte uitdaging met alle spel- 
regels voor monumentale panden, 
de noodzaak van onderhoud en de 
wens om energiezuiniger te worden. 

Zoals de vlag er nu voorstaat zal, 
volgend jaar 2025, het weeshuis, 
voor en achter, in de steigers komen 
te staan.  
 
Het dak van het voorhuis zal totaal 
gerenoveerd worden omdat er tal 
van kleinere en grotere lekkages 
zijn. De ramen zullen zoveel als 
mogelijk vervangen worden door 
dubbel glas, het stucwerk van het 
achterhuis wordt vernieuwd en waar 
mogelijk gaan we overal zoveel als 
mogelijk isoleren.  
 
Een zeer kostbare en grote klus 
waarbij we proberen toch gewoon 
open te blijven.  We hopen ook 
hier op uw (financiële) steun.  

 

 
WAT DOEN ZE DAAR TOCH ALLEMAAL? 
 

 
Wat er allemaal gebeurt in en rond het Weeshuis  
 
We denken dat iedereen het weet maar toch krijgen we nog heel vaak die vraag. 15 bedden voor 
de opvang, een Inloophuis en koffiebar die 6 dagen per week open zijn, een koffiebranderij en 
prachtige 2e handskledingwinkel die we de Kerk in de Buurtwinkel noemen.   
 
Recent noemde iemand het nog een bijenkorf. Zes dagen per week een bruisend en dynamisch gebeuren waar 
mensen constant in en uit lopen. Elkaar treffen, elkaar helpen, met elkaar praten en nog veel meer. Uniek en zo 
waardevol. 
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INLOOPHUIS ALS OFFICIEEL 
INFORMATIE PUNT  
 

 

Na een periode 
experimenteren is ons 
Inloophuis nu een officieel 
Informatie punt. Daar zijn we 
heel blij mee. 
 
In Woerden zijn veel organisaties die 
hulp en steun bieden. De mensen 
van het informatiepunt denken mee 
en wijzen de juiste weg.  
 
Je kunt er terecht met vragen over 
bijvoorbeeld eenzaamheid, 
mantelzorg, samen eten, vervoer, 
autisme of alzheimer. Ook helpen ze 
bij buurtbemiddeling of het vinden 
van een maatje.  

Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor hulp en steun. De mensen van 
het informatiepunt kennen het 
aanbod van vrijwilligershulp tot 
professionele ondersteuning. Waar 
nodig brengen ze je in contact met 
de juiste organisatie.  
 
Je bent van harte welkom en de 
koffie staat voor je klaar! 
 
Iedere donderdag tussen 14.00 en 
15.30 uur in het Inloophuis, 
Hogewoerd 3A-1, 3441BE 
Woerden. 
 

Hulp bij alle vragen over: 
 
Wonen - Geld – Dag invulling 
Zingeving – Energie – Opvoeding 
Zorg – Contacten – Activiteiten 
 
 

 
KLEDING  KOFFIE KERSTJAM 
 
Een winkel voor iedereen maar 
we helpen er ook mensen die 
niet als vanzelfsprekend 
nieuwe kleding kunnen kopen. 
 
Een goede reden om juist nu het 
kouder is nog een keer goed in uw 
kledingkasten te kijken. Er is met 
name behoefte aan wat moderne 
kleding en schoenen natuurlijk 
goede kwaliteit en schoon.  
 
Daarnaast is het ook nog een 
groene gedachte want voor alles wat 
je tweedehands koopt of verkoopt, 
hoeft er niet iets nieuws te worden 
gemaakt. Dus door tweedehands 
kleding en kinderkleding te kopen en 
te verkopen draag je je steentje bij 
aan een beter klimaat. 
 
Dank voor uw hulp om de winkel op 
deze manier altijd gevuld te houden 
met mooie spullen. 

 
Door het kopen van onze koffie 
en thee kunt u ook helpen om 
onze deelnemers werk te 
geven. 
 
Onze koffiebranderij OVErHOOP en 
koffiebar BArISTA’S zijn nu beide te 
vinden in het weeshuis Woerden 
aan de Havenstraat 6 in Woerden.  
 
Gezellig ingericht en je kunt gelijk 
een kijkje nemen in de 
koffiebranderij.  
 
 
 
 

 

 
Ook dit jaar weer overheerlijke 
kerstjam te koop in het 
Inloophuis en de koffiebar. 
Heerlijke potten jam voor drie 
euro per pot. Kom snel want 
op = op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is inmiddels al een jarenlange 
traditie waarbij Dick Staal de man 
achter de schermen is. Het hele jaar 
druk met een grote volkstuin waar 
voor een groot deel de verse 
groente voor het Inloophuis vandaan 
komt. Dit jaar door slecht weer een  
beperkte oogst en voorraad dus 
wees er snel bij.   

COLOFON 
Centraal is een uitgave van weeshuis Woerden 

 
Havenstraat 6 (vooringang) & Hogewoerd 3A-1 (achteringang)  

Tel. 0348-434053 
Website:  

www.weeshuiswoerden.nl /www.overhoopkoffie.nl 
mail: info@inloophuiswoerden.info  
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